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KerikrLeVeWmLINL  Kerkdiensten februari-maart
Datum Uur Voorganger Plaats Opmerking
Drempt & Oldenkeppel voor actuele informatie zie onze Nie brief o op onze web

Zo 02-02 10:00 mw. Marjan van Zadelhoff Drempt

Zo 09-02 10:00 ds.Karin Spelt Hoog-Keppel Avondmaal

Zo 16-02 10:00 ds. Elise Wijnands Hummelo Gezamenlijke dienst met PG
Hummelo

Zo 23-02 10:00 ds.Karin Spelt Hoog-Keppel Gezamenlijke dienst met PG
Hummelo

Zo 02-03 10:00 ds. Yolanda Voorhaar Drempt

Zo 09-03 10:00 ds.Karin Spelt Hoog-Keppel Gezamenlijke dienst met PG
Hummelo

Zo 16-03 10:00 ds.Jan Kool Drempt 1ste zondag in de 40 dagentijd

Zo. 02-02 10:00 dhr. Henk Dijkman Dorpskerk

Zo. 09-02 10:00 dhr. Herman Haan Dorpskerk

Zo. 16-02 10:00 ds Elise Wijnands Dorpskerk Gezamenlijke dienst met PGDO

Zo. 23-02 10:00 ds.Karin Spelt Hoog-Keppel Gezamenlijke dienst met PGDO

Zo. 02-03 10:00 ds. Bart Vijfvinkel Dorpskerk

Zo. 09-03 10:00 ds Karin Spelt Hoog-Keppel Gezamenlijke dienst met PGDO
le zondag in de 40 dagentijd

Zo. 16-03 10:00 mw. Jansje Ruiterkamp Dorpskerk 2e zondag in de 40 dagentijd

Zo 02-02 10:00 pastorJ. van Dop-Kalisvaart Dorpskerk KIA / Heilig Avondmaal

Zo 09-02 10:00 ds.D.Bos (Doetinchem) Dorpskerk

Zo 16-02 10:00 pastor J. van Dop-Kalisvaart Zelhem Noaberdienst

Zo 23-02 10:00 ds.R.Reiling (Steenderen) Dorpskerk

Zo 02-03 10:00 ds.J. Pley-Inia (Winterswijk) Dorpskerk

Zo 09-03 10:00 Zangdienst Dorpskerk

Wo 12-03 19:30 pastor J. van Dop-Kalisvaart Dorpskerk Biddag voor Gewas en Arbeid

Zo 16-03 10:00 pastorJ. van Dop-Kalisvaart Dorpskerk m.m.v. koor: Reborn

Kerken: Drempt, Kerkstraat 1, 6996 AE; Hoog-Keppel, Burg. Van Panhuysbrink 11, 6997 AA; Hummelo, Dorpsstraat 22, 6999 AC;

Wichmond, Dorpsstraat 16, 7234 SN. Na de diensten wordt samen koffie gedronken. (In Hummelo bij diensten met eigen predikant.)



Actie Kerkbalans 2025

Wanneer KerkLevenin bij u in de bus valt is de officiele actieperiode voor Actie Kerkbalans alweer
voorbij, dit jaar loopt de periode van 11 tot en met 25 januari.

In deze actieperiode van twee weken hebben duizenden vrijwilligers vanuit honderden kerken in
heel Nederland hun leden gevraagd om een financiéle bijdrage voor het functioneren van de eigen
plaatselijke gemeente.

De jaarlijkse fondsenwervende actie van Actie Kerkbalans is onmisbaar. Want kerk-zijn kost geld.
Denk aan onderhoud van het gebouw, de koffie, maar ook het personeel en missionaire en
maatschappelijke projecten. Kerken zijn volledig afhankelijk van giften. Al sinds 1973 werken
kerkgenootschappen samen in Actie Kerkbalans om een beroep te doen op hun leden voor een
financiéle bijdrage.

In de campagne van Actie Kerkbalans 2025 staat — net als in 2023 en 2024 — de slogan ‘Geef vandaag
voor de kerk van morgen’ centraal. De slogan is namelijk nog onverminderd actueel en
aansprekend.

Naast de slogan ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’ zoomt de campagne in op ‘Het geschenk
van jouw kerk’ De onderliggende vraag is wat kerkleden, maar ook de maatschappij, als waardevol
geschenk van de kerk kunnen ervaren. Voorbeelden zijn kerkmuziek, omzien naar elkaar en samen

het geloof vieren.
Actie L
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Geef vandaag voor de kerk van morgen

Heeft u de toezegging voor uw vrijwillige bijdrage nog niet ingeleverd? Dat kan natuurlijk nog altijd.

K evie Leven i, [Editie s Kopijdatum  Verschijnt

maart 14 februari 4 maart
april 21 maart 8 april
Volgende nummers 'mei 25 april 13 mei



#* " Veertigdagentijdkalender 2025

t Wil je bewust toeleven naar Pasen? Ook dit jaar biedt

« , Petrusvoor de Veertigdagentijd een dagelijkse kalender

\‘1 aan, die je uitdaagt om in aanloop naar Pasen elke dag
even stil te staan. Voor elke dag is een korte overdenking

beschikbaar, aangevuld met korte (gespreks)vragen,

liederen, gebeden en citaten. Online vind je bij elke dag

* extra inspiratie, zoals achtergrondartikelen en video’s.

~ Als nieuw!

Met het thema ‘Als nieuw!’ sluit de kalender aan bij het

jaarthema van de Protestantse Kerk in 2024-2025: ‘Als

nieuw! Leven in het licht van Gods koninkrijk’ Samen

verdiepen we ons op weg naar Pasen in thema's als liefde,

inkeer en het doorbreken van Gods licht in deze wereld.

Als nieuw!

Heil [

De Veertigdagenkalender 2025 kun je bestellen via:
protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender/

In tijden van politieke aardbevingen en oorlog waarin we naar
oriéntatie zoeken, blijft er bitter weinig ruimte over voor nuance.
Het complexe conflict, en de overweldigende hoeveelheid
historische feiten, maken het bijkans onmogelijk een eenduidige
morele houding te bepalen. Al snel worden redenaties zwart of
wit, ook om de ja-maar-valkuil te omzeilen. Goed te begrijpen,
vindt Chaja Polak, maar voor het slepende conflict tussen Israél
en Gaza moet er naar andere oplossingen worden gezocht dan
die van geweld.

We hebben de talloze verhalen van vriend en vijand. Verhalen die
gelezen zouden moeten worden met empathie en begrip.
Verdriet bevindt zich immers aan beide kanten van de grens.
Slachtoffers en daders bevinden zich eveneens aan beide kanten
van de grens. Chaja Polak herkent pijn en radeloosheid van alle
partijen en zoekt de nuance. Ook en vooral wanneer ze ziet dat
haar familie in Israél daartoe nauwelijks meer in staat is.

Dit essay is een humanistische, noodzakelijke toevoeging aan een
verhard debat.

ISBN: 9789464521412

Aantal pagina's: 96

Prijs: €14.99

Chaja Polak

Lees verder op: boeken.cafe/brief-in-de-nacht-gedachten-over-israel-en-gaza/ of het artikel in
Woord&Dienst, nummer 12, december 2024



Geloofsbelijdenis van Nicea

De Protestantse Kerk staat in 2025 stil bij de geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel. Deze tekst
bestaat dit jaar 1700 jaar.

Volgens scriba René de Reuver markeert de geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel de eenheid
van de kerk: “Als we deze geloofsbelijdenis uitspreken staan we dus ‘als kinderen van één Vader' in
een 1700 jaar oude, wereldwijde kring van gelovigen. Niet voor niets begint deze geloofsbelijdenis
met ‘Wij geloven....

Wat is de achtergrond van deze geloofsbelijdenis?

Als we deze tekst aanduiden als de Geloofsbelijdenis van Nicea, verwijzen we naar het Concilie van
Nicea van 325 dat later zou
worden beschouwd als het
Eerste Oecumenische Concilie
van de kerk. Dit concilie was
bijeengeroepen door
Constantijn om de eenheid in
de kerk te bewaren (of te
herstellen), onder andere naar
aanleiding van de grote
discussies over de vraag
welke betekenis men precies
aan het feit moest hechten
dat Jezus Christus ‘Zoon van
God’ was.

Wat is de essentie van deze geloofsbelijdenis?

Het concilie stelde een tekst op die een einde moest maken aan die discussie. Daartoe ‘leende’ het
een geloofsbelijdenis zoals die in de oostelijke helft van de kerk in gebruik was in de catechese, en
voegde daaraan enkele dogmatische formuleringen toe. Het gaat dan om de volgende zinsneden.
En in één Heer Jezus Christus,

de Zoon van God,

uit de Vader geboren als eniggeboren,

dat wil zeggen: uit het wezen van de Vader,

God uit God,

licht uit licht,

waarachtig God uit waarachtig God,

geboren, niet gemaakt,

één van wezen met de Vader,

door wie alle dingen geworden zijn,

zowel in de hemel als op aarde.

Op de website van de Protestantse Kerk is via
protestantsekerk.nl/evenementen/geloofsbelijdenis-van-nicea/ meer te lezen over de
geloofsbelijdenis, met daarbij een verwijzing naar een uitgebreid achtergrondartikel daarover.



KerrlLevewnin

Predikant: ds. Karin Spelt - tel.: 06-13554749 - e-mail: karin.spelt@gmail.com
Scriba: e-mail: scriba@kerkdrempel.nl
Website: www.kerkdrempel.ni

Van de predikante

Het begin van een nieuw jaar......

De kopij voor dit kerkblad schrijf ik op 7 januari. Het nieuwe jaar is net
. begonnen. Als u dit leest is januari alweer bijna voorbij. En is de kop van het
nieuwe jaar eraf. Op de eerste zondag van het nieuwe jaar begonnen we het
jaar met de nieuwjaarsontmoeting in de kerk van Drempt.
In deze eerste dienst van het jaar, een paar dagen na oud en nieuw, staan we
vaak stil bij wat het oude jaar heeft gebracht. Aan mooie ervaringen, maar ook aan moeilijke
momenten of periodes. We staan ook stil bij het jaar dat komt. Veel heil en zegen wensen we elkaar
toe. De nieuwjaarswensen gaan vaak gepaard met de woorden: gezondheid, gelukkig, goed, mooi,
liefde, vrede en vreugde.

Ik begon mijn overdenking op 5 januari met stil te staan bij het feit dat we dit soort dingen niet in
de hand hebben. Dat we niet weten wat het nieuwe jaar ons zal brengen. Dat je leven van het ene
op het andere moment totaal kan veranderen. Dat we kwetsbare mensen zijn en dat de toekomst
ten diepste onzeker is. Als gemeente hebben we dat het afgelopen jaar ervaren. In november
waren er 19 namen die genoemd werden op eeuwigheidszondag. Er waren mensen bij die op
hoge leeftijd zijn overleden en hun leven hebben kunnen voltooien. Er waren ook mensen bij die
plotseling werden geconfronteerd met een ziekte die hun leven veranderde. Ook een aantal actief
betrokken gemeenteleden, die vaak in de kerk waren zijn ons ontvallen. In dit kerkblad vindt u een
In Memoriam voor Lucian Venderink en Gerrit Oortgiesen. Beide ontvielen ons onverwacht en
binnen korte tijd. Het doet me des te meer beseffen dat alles plotseling anders kan zijn. Je weet
nooit hoe je levensweg gaat.

Toch gaat het leven weer door en zijn we
met elkaar het nieuwe jaar ingegaan.
Misschien bent u het jaar begonnen met
goede voornemens. Zijn er kleine of wat
grotere dingen die u graag wilt
veranderen. Waar je aan wilt werken.
Vaak zijn we deze voornemens tegen
eind januari alweer vergeten. Maar soms
is het iets dat doorwerkt en blijvend is.
Het is altijd mooi het nieuwe jaar bewust
in te gaan en na te denken over je leven. De winter is daar ook een goede tijd voor.




Over de wintermaanden ligt een bepaalde verstilling. De natuur is tot rust gekomen. En we hebben
de decembermaand achter de rug. Januari en februari zijn rustige maanden. Sommige mensen
vinden het ook moeilijke en wat saaie maanden. Het duurt nog lang voor het lente wordt. In de
kerk is de feestloze periode aangebroken. Dit jaar valt Pasen laat. De eerste zondag van de
Veertigdagentijd is pas op 9 maart.

Maar ook deze maanden horen bij het jaar. Elke periode van het jaar heeft

zijn eigen kleur. De verstilling van de winter hebben we ook nodig om straks
de lente en de zomer weer in te kunnen gaan. In de kerk is het de tijd, waarin _ =
verhalen klinken over Jezus die zijn leerlingen roept en met ze op weg gaat. =
Waardevol om te horen wat ze ons te zeggen hebben op onze levensweg. -

Op bladzijde 1415 van ons liedboek staan drie teksten die gaan over de waarde van stilte. Mooie
teksten van Willem Jan Otten, Anton Ent en Jan Sutch Pickard. Misschien mooi om ze te lezen op
een stille wintermiddag. De derde tekst spreekt van een zegenbede over de stilte. Die geef ik u
graag mee voor deze tijd van het jaar.

Zegenbede over de stilte

God, luisterende God,
We danken u voor de zegen van de stilte.
De stilte van de zon die opkomt.
De stilte van de mist over de heuvels.

De stilte van het luisteren.

De stilte aan het einde van het verhaal.
De stilte tussen de tonen van de muziek.
De stilte tussen vrienden.
Amen.
-Jan Sutch Pickard

-ds. Karin Spelt

Kerstmaaltijd, Herbevestiging en Nieuwjaarsontmoeting

In de afgelopen tijd waren er naast de reguliere kerkdiensten veel activiteiten in onze kerken. Op 22
december was er weer de traditionele Kerstmaaltijd. De maaltijd op de avond van de vierde Advent
is een mooie traditie geworden. Ook dit jaar zat de kerk weer helemaal vol met bijna 90 mensen. De
muziekvereniging Hummelo en Keppel o.Lv. Niels Bloemendaal verzorgde de kerstmuziek.
Annemarie van Gaal en haar zoon Simon zorgden voor het eten.

Een kerstfeest voor jong en oud, waarin verschillende mensen laten zien en horen wat Kerst voor
hen betekent. Ds. Karin Spelt vertelde een verhaal van Hoop, Emma Kousbroek zong een mooi
kerstlied. Josja en Gijs van Mierlo hadden een animatiefilm rondom het lied “Maria had je door”
gemaakt. Jamie Schlief vertelde het prentenboek ‘Het Boompje’ en Johanna Oortgiesen las een
kerstgedicht voor in dialect. Demi van Beek las een tekst van Stef Bos: ‘Geef licht, haar schoonzus
Yvonne van Beek speelde daarbij op de piano. Het was een mooi en warm begin van de kerstweek.



KerkklLevenin

Op 5 januari werd Elsbeth Besselink voor de vierde keer als ouderling herbevestigd Heel fijn dat
Elsbeth deze zware taak weer voor vier jaar op haar wil nemen. Naast de werkzaamheden als
ouderling verricht Elsbeth nog vele andere taken binnen onze gemeente. . Een hele prestatie,
waarvoor wij erg dankbaar zijn.

Ook op 5 januari hadden wij weer onze traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst. Wij wensten elkaar veel
heil en zegen voor het jaar 2025 toe, met gezondheid en vrede als grootste verlangen. Voor de
dienst was er koffie met wat lekkers en na de dienst een glaasje met lekkere hapjes. Alles weer
fantastisch verzorgd door een aantal vrijwilligers.

-Namens de Kerkenraad, Jan Bruil



In memoriam
Lucian Venderink

Op vrijdag 13 december is geheel onverwacht onze organiste Lucian Venderink overleden. Zij is 63
jaar geworden. Wat een verbijstering ging er door de gemeenten en door onze dorpen toen we dit
hoorden. We konden onze oren niet geloven. Wat een pijn, verdriet en gemis. Voor de familie van
Lucian: haar zoons Harmen en Diede, haar schoondochter Geeranne en kleindochter Lieve, haar
partner Martin, haar zussen, haar verdere familie en vrienden. En natuurlijk alle mensen die met
haar en haar muziek verbonden zijn. De PG Drempt en Oldenkeppel en PG Steenderen, haar koren,
haar leerlingen. Overal wordt de lege plek gevoeld. Veel te vroeg is ze ons ontvallen. Ze had nog
zoveel te geven.

Op zaterdag 21 december hebben we afscheid van haar genomen in de kerk van Steenderen. En
haar leven herdacht. Het was door alle verdriet heen ook een prachtige dienst. Met veel mooie
muziek en zang. Met warme woorden. Toen ik haar levensverhaal nog een keer hoorde, besefte ik
nog maar weer hoe bijzonder zij als mens was. Dat haar muzikaliteit al op jonge leeftijd opviel. Op
de basisschool in Vorden. Later in alle koren, waar ze dirigent en pianist was. Na het volgen van het
conservatorium heeft ze haar leven aan de muziek gewijd. En heel veel mensen hebben daarvan
genoten. Ik besefte ook hoe krachtig ze was. Ze heeft veel meegemaakt in haar leven. Haar man
Evert die al op jonge leeftijd overleed. Lucian bleef alleen achter met twee jonge kinderen. Haar
partner Martin die in november 2023 een herseninfarct kreeg en al meer dan een jaar in het
verpleeghuis is. Met alle zorg en aandacht die Lucian hen in deze periode heeft gegeven.

Lucian is bijna 12 jaar organist in onze gemeente geweest. We hebben genoten van haar spel op
het orgel en de piano. Ook had ze de gave om met een kleine groep zangers iets moois neer te
zetten. De zanggroep heeft met veel plezier onder haar leiding gezongen. Wat zullen we haar
enorm missen. Haar muzikaliteit, haar enthousiasme, haar inspiratie, de klanken van het orgel en
de piano als zij er op speelde. De lege piano is confronterend. Maar bovenal Lucian als mens. Altijd
met aandacht en liefde. Deze woorden heb ik namens onze gemeente ook uitgesproken op 21
december. We zullen verder moeten zonder haar. Maar zullen nog vaak aan haar denken.

-ds. Karin Spelt
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In memoriam
Gerrit Oortgiesen

Op zaterdag 28 december is Gerrit Qortgiesen overleden. In de
| leeftijd van 77 jaar. Gerrit woonde met zijn vrouw Johanna aan de
Zomerweg 71 in Drempt. Gerrit had een kort en heftig ziekbed.
I! Onderzoeken wezen half december uit dat hij alvleesklierkanker

| had met uitzaaiingen. Zijn leven liep ten einde. Maar de familie had
| niet gedacht dat het zo snel zou gaan. Op 24 december werd hij
getroffen door een herseninfarct. Na enkele dagen in het ziekenhuis
is hij overleden.
! Gerritis in 1947 geboren op boerderij de Beckhorst, die lag achter

| de plek aan de Zomerweg waar ze nu wonen. Hij was enig kind.
Gerrit had graag door willen leren, maar het lag in de verwachting
dat hij als enige zoon het veehoudersbedrijf zou voortzetten. Na

st het afronden van de landbouwschool ging hij werken in het bedrijf.

Al snel toen hij 18, 19 jaar oud was kwam een groot deel van het werk op zijn schouders. Zijn vader
werd ziek en kon niet zoveel meer. Gerrit droeg dus al vroeg verantwoordelijkheid. Hij voelde zich
verplicht het bedrijf over te nemen, maar dat betekent niet dat hij geen voldoening had in zijn
werk. Hij hield van zijn dieren. En zorgde tot voor een paar weken samen met zijn zoon Ronald nog
dagelijks voor de koeien. Naast het werk op de boerderij was hij vrachtwagenchauffeur bij een
mengvoederbedrijf. Ook is hij een tijd drager geweest bij Monuta.
In 1972 trouwde hij met Johanna. Zijn vader kocht in die tijd het huidige huis aan de Zomerweg.
Daar gingen Gerrit en Johanna wonen. De ouders van Gerrit kwamen bij hen inwonen. Dat hebben
ze tot hun dood in 1979 en 1988 gedaan. Gerrit en Johanna namen de zorg voor hen op zich. In die
tijd werden er drie kinderen geboren, Gerben, Ronald en Wilma. Samenleven met meerdere
generaties bleef deel van hun leven toen Wilma en Vincent later aan de Zomerweg kwamen
wonen. Met zoon Ronald en zijn vrouw Sandra ook dichtbij en Gerben met zijn gezin in Utrecht
vormen ze een warm en hecht gezin. Ook de laatste weken van zijn leven stonden ze samen in
liefde en verbondenheid om hem heen.
Gerrit was een sociaal mens. Hij hield van gezelligheid. Graag ontmoette hij mensen. Hij nam deel
aan de onderhoudsploeg voor de begraafplaats in Drempt, deed hand en spandiensten in de kerk
zoals koffiezetten en de kerstboom versieren. Hij kon genieten van feestjes in de buurt. Van de
kermis. Meermalen deed hij mee met de optocht.
Op zaterdag 4 januari was er een dankdienst voor zijn leven in een volle kerk in Voor-Drempt. We
lazen de trouwtekst uit Romeinen 12. En ook een mooie tekst over de tijd uit Prediker 3. Gerrit sprak
niet veel over het geloof. Voor Johanna is het geloof een dragende kracht. Zij heeft mooie liederen
voor dit afscheid uitgekozen. Na de kerkdienst waren er nog persoonlijke woorden, liederen en
foto’s in het crematorium in Zutphen.
We wensen de familie veel sterkte en draagkracht in deze tijd van verlies en gemis.
-ds. Karin Spelt



in de regio Doesburg
RK Parochie Sint Martinus, Remonstrantse Gemeente
Samenwerkingsgemeente Ooipoortkerk, Leger des Heils
PG Angerlo-Doesburg, PG Drempt en Oldenkeppel, PG Hummelo

Vrijdag 21 februari Winterwandeling rond de Carolinahoeve
Start 13:00 uur bij Parkeerplaats Lappendeken, Diepesteeg 25 in
De Steeg

Elk jaargetijde wandel ik met een groep mensen. Een meditatieve wandeling. We wandelen een
stukje in stilte, er worden wat teksten aangereikt, we doen oefeningen in de natuur en delen wat
ons raakt en bezighoudt. Dit jaar zullen de wandelingen wat korter zijn dan vorig jaar. In de hoop
_y dat andere mensen ook een keer mee kunnen

| doen. We wandelen ongeveer 5 km in een rustig
tempo. Soms vertragen we en staan even stil. We
zijn twee uur onderweg, met aan het einde een
drankje bij de Carolinahoeve.

Elk jaargetijde heeft haar eigen kleur en sfeer. De
winter is een tijd van inkeer, rust en verstilling. De
bomen hebben hun bladeren verloren. De
3 contouren van de takken zijn beter zichtbaar. De
#- dieren zijn in winterrust gegaan.

2\ Het is vaak minder druk in de natuur. Het weer
. nodigt niet altijd uit om te gaan wandelen. Toch
b kan juist een wandeling in de winter heel
bijzonder zijn. Een dag met wind of regen, een
mistig winterlandschap of misschien een koude
dag met sneeuw of ijs. Het is heilzaam om tijdens
i het wandelen met al je zintuigen te ervaren wat
| de natuur je op deze dag zegt.

§ Graag opgave vooraf bij ds. Karin Spelt,
H karin.spelt@gmail.com
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Predikant: ds. Elise Wijnands - mob.: 06-23517979 « e-mail: dominee@kerkhummelo.n| «
Scriba: dhr. Barend Verkerk - adres: Van der Hardt Abersonlaan 2, 6998 AX Laag-Keppel «
tel.:0314 - 849896 - e-mail: scriba@kerkhummelo.nl - Website: www.kerkhummelo.nl

Nieuwjaarswens
Een nieuw jaar is weer begonnen en dat is traditioneel een mooi moment om terug te kijken op het
afgelopen jaar en vooruit te kijken naar het nieuwe jaar.

Het afgelopen jaar hebben we veel mooie diensten met elkaar kunnen vieren, niet alleen in
Hummelo maar ook in Hoog-Keppel en in Drempt. Daarnaast hebben we ook oecumenische
diensten gevierd, waarbij we ook in de kerk in Doesburg zijn geweest. Het blijkt dat de weg naar de
kerken in onze buurgemeenten in Angerlo/Doesburg en Keppel/Drempt door steeds meer
kerkgangers uit Hummelo gevonden wordt. Ook in
2025 zullen we naast onze eigen diensten in
Hummelo weer gezamenlijke kerkdiensten elders
houden. Ik hoop u dan ook in 2025 weer vaak te
ontmoeten tijdens de kerkdiensten, waar dat dan
ook is.

Als u recent in Hummelo bent geweest, is u
waarschijnlijk de Vredesvlag opgevallen die voor de
kerk wappert sinds we die op kerstmorgen 2024 na
de kerkdienst hebben gehesen. Een helderblauwe
vlag met daarop de witte Vredesduif met een
olijftakje in zijn snavel. Centraal in Hummelo en
voor iedereen duidelijk te zien. Een krachtig
symbool van vrede en een prachtige uiting van
hoop en verlangen naar een vreedzamere wereld.
Want we blijven het zeggen: Vrede op aarde!

Ik wens u en uw naasten een heel gelukkig 2025 en
een goede gezondheid.

- Marco Huntelaar, voorzitter

Gladheid

De gladheid heeft halverweg januari haar tol geeist:
onze ds Elise is met haar fiets uitgegleden en gevallen en
zij heeft daarbij onder andere een hersenschudding
opgelopen. Hierdoor is zij niet in staat geweest om een
bijdrage aan deze editie van Kerklevenln te leveren.

Wij wensen haar veel sterkte toe en voorspoedig herstel!




Bij de diensten

De kerkdienst op 2 februari wordt verzorgd door Henk Dijkman uit Vorden, een oude bekende om
het maar zo te zeggen. De zondag daarop verwelkomen we Herman Haan uit Ten Boer in
Groningen. Fijn dat hij weer in ons midden wil voorgaan. Ds. Elise gaat voor op 16 februari in een
gezamenlijke dienst met Drempt/Oldenkeppel. De zondag daarop is er weer zo'n dienst, maar dan
in Hoog-Keppel. Dan is ds. Karin Spelt voorganger. Ds. Bart Vijfvinkel, ooit predikant in Hummlo,
hoopt op 2 maart in onze kerk voor te gaan.

Koster/organist

2 februari: Chris Vrogten/Broer de Boer

9 februari: Gerrit Minkhorst/Remco Kiinne
16 februari: Ab de Vries/Atze Douma

2 maart: Ab de Vries/Frans Konincks
16 maart: Hans van Essen/Atze Douma

Uitgangscollectes

2 februari: plaatselijk jeugdwerk

9 februari: plaatselijk kerkenwerk
16 februari: World Servants Roemenié
23 februari: Stichting Eardrop

2 maart: plaatselijk pastoraat

9 maart: World Servants Roemenié
16 maart: orgelfonds

Bloemengroet

Op 8 december, na de gezamenlijk dienst in Hoog-Keppel, gingen de
bloemen naar mw. Alie Schreurs op Hyndendael. Op 15 december
ontving mw. Hendriksen in Doetinchem deze groet van ons allen.
Zondag 22 december gingen de bloemen naar de familie Minkhorst
(Gerrit en Annie) aan de Broekstraat. Na de dienst op kerstochtend
ontving Steef Dorrestijn, de uitbater van FF naar Steef, de bloemen uit de
kerk. Vanuit de eerste kerkdienst in januari gingen ze naar mw. Jopie
Tankink. Op 12 januari werd de bloemengroet bezorgd bij

ds. Elise Wijnands en op zondag 19 januari gingen de bloemen naar
Bennie Memelink.

Dameskrans

Op donderdagmiddag 20 februari van 2 tot 4 uur zal de heer Wied Hendrix een lezing houden over

vogels. Het contact is gelegd via Vogelwerkgroep De Oude lJsselstreek. Belangstellenden zijn van
harte welkom. Als u een boek over vogels hebt, graag

\(\( meebrengen.

Plaats van samenkomst is Dorpshuis De Ruimte.

VOGELWERKGROEF L1/
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Ke 1arkt 2
Kerstmarkt 2024 was weer een groot succes.

Niet alleen de opbrengst was weer een record, maar ook de sfeer was geweldig. Heerlijk om met
zoveel vrijwilligers er samen een succes van te maken. En dan aan het eind van de dag, wanneer alles
opgeruimd is, gezellig na te praten. Bij vrijwilligers denken we niet alleen aan diegenen die op de dag
zelf aanwezig waren, maar ook aan de baksters, degenen die de mooie kerstbakjes/takken
vervaardigd hebben en de geliefde notenkransen. En niet te vergeten de mooie inrichting in en
buiten de kerk, de muziek en zang enz. enz. en al die mensen die ons een bezoek brachten en er voor
zorgden dat er goed verkocht werd. Opvallend was dit jaar dat er vooral in de ochtend heel veel
aanloop was. Of dit te maken had met het verwachte slechte weer?

De bruto opbrengst was €3.073 en met de onkosten eraf zijn we op een netto resultaat van €2.767
uitgekomen. Samen met het bedrag van het Nieuwjaarsconcert van €650,- is het een mooie
aanvulling op het saldo van de Stichting Vrienden van de Hummelose kerk. De aankomende jaren
zullen we daar goed gebruik van maken i.v.m. het onderhoud aan het kerkgebouw.

Namens St. Vrienden van de Hummelose Kerk

- Leida Wenneker-Kuperij

De doelstelling van de Stichting Vrienden van de
Hummelose Kerk is het bieden van morele en financiéle
ondersteuning aan de kerkgemeenschap de PKN
Gemeente Hummelo, in het bijzonder de
instandhouding van het kerkgebouw in Hummelo en
voorts al wat hiermee rechtstreeks of zijdelings verband
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste
zin van het woord. Wilt u meer hierover lezen en
bijvoorbeel de financiéle verantwoording zien, bekijkt u
dan onze website: www.kerkhummelo.nl



Allereerst voor iedereen nog de beste wensen voor 2025 van de leiding van de kinder- en
jeugdkerk. Voor we aan dit nieuwe jaar beginnen eerst nog een korte terugblik naar de
kerstviering. Op 20 december waren alle kinderen in de kerk om samen het kerstspel te oefenen,
zodat iedereen wist wat hij/zij moest doen. Op kerstavond hebben we het kerstspel met de titel
“Het Kerstverhaal” opgevoerd. ledereen genoot van het eeuwenoude verhaal over de geboorte
van Jezus. We hebben samen gezongen en geluisterd naar de bekende kerstliedjes. Na afloop was
er voor ieder kind in de kerk een kleine attentie en voor degenen die aan het kerstspel hadden
meegedaan een tasje met wat lekkers erin. De collecte bij de uitgang heeft €87,45 opgebracht,
bestemd voor het werk van de kinder- en jeugdkerk.

In het nieuwe jaar zijn we weer begonnen op 5 januari en de volgende keer kinder- en jeugdkerk is
op 26 januari en daarna op 16 februari.

ledereen is, ook in dit nieuwe jaar, weer van harte welkom bij al onze activiteiten.
- Anita Nusselder

Opbrengst collectes novembei
In de dienst

Kerk: € 250,38

Diaconie: € 166,92

Uitgangscollecte

03-11 Plaatselijk pastoraat € 43,-
10-11 Het Passion € 149,30

17-11 Orgelfonds € 36,05

24-11 Plaatselijk diaconaal werk € 49,-
~ife

Clin

Via wijkouderling Karel Onstenk is
een gift van €20,- binnen gekomen.
Onze hartelijke dank.
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VVan de diaconie
Eindcollecte 16 februarl World Servants
World Servants is opgericht in 1988 om, met Jezus als voorbeeld en de overtuiging dat elk mens kan
bijdragen aan een rechtvaardige wereld, mensen uit te dagen om te dienen zodat door
gelijkwaardige interactie levens veranderd worden. Dit doen ze door jongeren te leiden in een
dienstbaar avontuur vol levens veranderende ontmoetingen, met tastbaar resultaat.

Hiervoor worden diverse projecten opgezet en in de regio
u Doesburg/Doetinchem is een groep deelnemers tussen de 13 en 67
: jaar, uit verschillende plaatsen in de regio bezig met bouwen aan
 verandering in Roemenié. We ondersteunen de stichting Perspective
Danes die zich inzet voor Roma kinderen en weduwen centraal in
% Roemenié. We bouwen met hun aan de toekomst door middel van
het organiseren van een jongerenkamp met als doel samen een
groente-kas en ca. 10 toiletten te bouwen. Vanuit de kerk in
Hummelo zijn Josephine en Sebastienne Roth actief in deze
®| projectgroep. Deze eindcollecte wordt gehouden in een gezamenlijke
2l kerkdienst met Drempt en Oldenkeppel in Hummelo.

Eindcollecte 23 februari: Stichting Eardrop

Via Rita Hector is een gift van €60,- binnen gekomen. Deze gift is bestemd voor Kerk en Diaconie.
Onze hartelijk dank daarvoor.

In protestantse kerken is het gebruik van de paaskaars een betrekkelijk jonge en niet algemeen
aanvaarde praktijk. Hoewel er gemeenten zijn waar men de rooms- of oudkatholieke traditie volgt,
heeft de paaskaars in protestantse kerken over het algemeen bijna de functie van Godslamp
gekregen. Zij brandt dan ook het hele jaar door. Dat houdt onder meer in dat de paaskaars al
brandt als de gemeente binnenkomt. Aan de paaskaars worden alle andere kaarsen (bijvoorbeeld
kaarsen op de avondmaalstafel, licht dat meegaat naar de kindernevendienst, de doopkaarsen)
aangestoken. Na afloop van de dienst wordt de kaars gedoofd. In de paasnacht of op de eerste
paasdag wordt er een nieuwe paaskaars ontstoken en de kerk binnengedragen. De paaskaars staat
gewoonlijk bij de doopvont. In een uitvaartdienst staat de paaskaars bij de kist.

Het is een goede gewoonte dat vanuit de Hummelse gemeente een paaskaars door de
gemeenteleden wordt geschonken. Het kan zijn dat u een bijzonder jaar hebt beleefd of
tegemoet gaat, dit kan een reden zijn om een paaskaars te schenken. Wilt u of kunt u samen met
uw familie de paaskaars schenken voor het jaar
2025-2026? Dan kunt u via de diaconie hiervoor de

paaskaars uitzoeken. Als u eerst meer informatie |
hierover wilt weten? Bel gerust vrijblijvend naar:

Rita Hector 06-54920587 / Rikie Evers 06-45226417 of

Mieke Jansma 06-83407449. Ook kunt u een mail sturen
naar het emailadres: diaconie@ kerkhummelo.nl

L . SR, SR SN



Allereerst wil ik u namens de KRM een gezegend 2025 toewensen.
Wij willen ook iedereen bedanken die in 2024 op wat voor manier dan ook heeft bijgedragen om
het Kerk-zijn in Hummelo mogelijk te maken.

Een nieuw jaar waar weer veel op de agenda staat. De voorbereiding voor Kerkbalans 2025 is weer
in volle gang en de brief voor de bijdrage is al weer bezorgd en wellicht ook al weer opgehaald.
Als u nog geen Overeenkomst Periodieke Gift heeft met de Kerk wilt u dit eens overwegen? Het
kan voor u belastingvoordelen hebben.

In maart/april zal worden gestart met het onderhoud aan de kerk. Ook zijn er weer gesprekken over
de verdere samenwerking met Drempt/Oldenkeppel.

Leuk te melden is dat in december de exposant van de schilderijen in de Ruimte de opbrengst van
€ 290,-geschonken heeft aan de kerk, hartelijk dank daarvoor.

- Gert Wiltink, kerkrentmeester

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst heeft Marco Huntelaar het volgende zeer toepasselijke gedicht
voorgedragen.

Voor al onze Vrijwilligers

voor wie scharrelt, schept en schoffelt
voor wie beunt en oeverloos biedt,
voor wie bijschenkt, aanhoort, aanschuift,
kuist en volhardend verkiest,
wie zich belangeloos onzichtbaar
bezield in missies verliest,
voor wie aanpakker en zorger,
de wereld mooier maker,
voor elke toegewijde ontlaster
en in de watten legger,
voor wie maakt dat je weer aanhaakt
en niet in de schaduw staat,
wie dat hart van zuiver goud draagt
en daar niets voor terugvraagt,
voor de armen opent
als uithangborden van licht,
voor wie zich, ondanks eigen donker,
op een ander richt.

- gedicht Eva Schuurman



Kerklevenin

Pastor: Pastor Jacqueline van Dop-Kalisvaart « tel.: 0625012653 «

e-mail: pastor.pknwichmond@gmail.com - werkdagen: maandag en woensdag
Scriba: dhr. Gerrit Huurnink - tel.: 06-57142201 - e-mail: pknwichmond@gmail.com +
Adres: Protestantse gemeente te Wichmond, Dorpsstraat 16, 7234 SN Wichmond «
Bankrekening: NL15RABO 0366 4069 06 - Website: wichmond.protestantsekerk.net -
Koster: mw. G. Schepers - tel.: 0575-441420

Van de pastor...

Het leven is mooier mét jou!

Het leven is mooier mét jou. Bijzonder als dat tegen je
wordt gezegd. Ik wens het iedereen toe. En het hoeft niet
eens direct gezegd te worden, het is al goed als je het
merkt door de manier waarop een ander met jou omgaat.
Het zijn woorden die warm zijn, die niet kleineren en niet
kwetsen. Ze doen je niet te kort. Deze woorden zetten je
juist weer rechtop. Maken dat je het gevoel krijgt dat je er
mag zijn. Gewoon zoals je bent. En dat jij, met wie je bent,
ook iets bij te dragen hebt.

Jezus roept bij het begin van zijn openbare optreden
mensen op Hem te volgen. Hij loopt langs het water en
spreekt hen aan. Hij zegt dan: ‘Kom, ga mee met mij. Maar
als ik dit verhaal lees, dan denk ik dat Hij zegt: ‘Het leven is
mooier mét jou, ik heb jou nodig, samen kunnen we het aan. 'Het leven is mooier mét jou, en
vandaag roep ik jou naar een andere bestemming’

En dan gaat het verhaal verder. Jezus gaat zijn weg met zijn leerlingen. Verschillende verhalen met
vallen en opstaan, twijfel, verwondering, geloof. Verhalen die telkens weer de mogelijkheid bieden
om opnieuw te beginnen. Om het oude het oude te laten en te kijken naar wat het leven ons
brengt.

We zijn het nieuwe jaar begonnen. Natuurlijk hebben we daarin onszelf meegenomen, onze kracht
en onze zwakheid, ons geloof en onze twijfel. Misschien vol goede voornemens? Hoe kunnen we
die volhouden? We kunnen ook tegen het nieuwe jaar opzien. Dat kan allerlei redenen hebben.

In ons geloof gaan naast al onze menselijke verwachtingen, uitdagingen en teleurstellingen de
verhalen uit de Bijbel ook met ons mee. Met in die verhalen al die personen en situaties waaraan we
ons kunnen spiegelen, waardoor we uitgedaagd worden, bevestigd, getroost en opgeroepen.
Verhalen die ons niet vast willen zetten, maar juist ruimte willen geven. Verhalen om te bezinnen,
om mee onderweg te zijn.

Eén van deze verhalen hebben we kortgeleden uitgebreid met elkaar gevierd. Het verhaal van de
geboorte van een kind. Vanaf Zijn geboorte ontvouwt zich de betekenis die dit kind voor ons kan
hebben. God zelf gaat in Hem een gesprek met ons aan en Hij zegt: ‘Het leven is mooier mét jou!
Weet dat jij er mag zijn in al wat jij het leven te bieden hebt. En dat geldt voor iedereen, niemand
uitgezonderd!

-Pastor Jacqueline van Dop-Kalisvaart




Bezoekwerk in het dorp, ‘Omzien naar elkaar’

Met het invoeren van de Ouderling Nieuwe Stijl wordt ook het bezoekwerk in Wichmond en
Vierakker wat anders ingericht dan u gewend bent. Er zijn in het dorp 4 organisaties die
bezoekwerk doen. De Vrouwengroep, de Zonnebloem, de RK parochie en de Protestantse
gemeente te Wichmond.

Deze 4 organisaties gaan meer samenwerken voor het bezoekwerk, zodat alle mensen in het dorp
indien nodig bezoek ontvangen. We noemen het ‘Omzien naar elkaar’ Dat vraagt natuurlijk wel wat
organisatie. We willen proberen om met elkaar in beeld te krijgen om welke mensen het gaat. We
weten dat er al heel veel mensen bezoek krijgen van één van deze organisaties. De bij ons bekende
bezoekmedewerkers namens de kerk zijn inmiddels allemaal gebeld en er is aan hen gevraagd wie
zij bezoeken en of zij eventueel ook nog meer mensen zouden willen bezoeken. Mocht u niet
gebeld zijn, maar u bezoekt wel mensen namens de kerk, laat het ons dan even weten.

De 4 verschillende organisaties sluiten met elkaar kort wie er bezocht wordt en wat er dan nodig is.
Als er echt specifieke vragen zijn over geloof of levensbeschouwing, dan wordt dat aan ons
bekendgemaakt en zullen wij deze mensen namens de kerk bezoeken.

Het bezoekwerk dat u gewend was in de afgelopen jaren wordt dus iets anders. Natuurlijk blijft het
wel mogelijk om met vragen bij mij of bij de ouderlingen aan te kloppen en kunnen wij een
afspraak maken voor bezoek aan huis.

Wij hopen ook dat u even contact met ons zoekt als u denkt dat er iemand is die wel een bezoekje
kan gebruiken. Denk daarbij aan verdriet en rouw, aan plotselinge ziekte, maar soms ook een
heuglijk moment.

Mocht u nu denken, ik wil ook wel iemand bezoeken in het dorp, dat kan 1 x zijn, maar ook
meerdere keren, laat het ons dan ook even weten.

Hoe meer mensen andere mensen bezoeken hoe beter het is voor het hele dorp!

‘Omzien naar elkaar’ is voor en van iedereen!

Verjaardagsvisite
Voor het pastoraat vanuit de kerk wordt u dit jaar uitgenodigd voor de verjaardagsvisite op de 1e
zaterdag van de maand nadat u jarig bent. Bij deze verjaardagsvisite maken we nader kennis met
elkaar en kunt u mij of de ouderlingen vragen stellen. Soms komt er dan ook een vervolg met een
huisbezoek. En bent u, omdat u slecht ter been bent of ziek bent, niet in staat om te komen naar
deze verjaardagsvisite, laat het ons dan even weten. We kunnen u ophalen, en als dat ook niet kan,
dan maken we een afspraak voor een bezoekje bij u thuis.
Namens het pastorale team,

-Pastor Jacqueline van Dop-Kalisvaart

De bloemengroet in de maand december
1 december Mw. W. Olthof-Enzerink

8 december Dhr. G. Schepers

15 december Mw.T. ten Dijk-de Haan
22 december Mw. R. Stoltenberg-Buskermolen en dhr. H. Dijkman
29 december Mw. A Berkelaar-Hendriks en dhr. A. Krijt




KerklLevenin

Samenstelling kerkenraad op 1 januari 2025
In de afgelopen tijd hebben de nodige veranderingen plaatsgevonden in de samenstelling van de
kerkenraad. Hieronder volgt een opsomming van de namen van de kerkenraadsleden per
1 januari 2025 met hun bijbehorende functie.

-Moderamen (= dagelijks bestuur van de kerk):

Tineke ten Dijk voorzitter

Gert Hiddink tweede voorzitter

Jacqueline van Dop-Kalisvaart Pastor
Gerrit Huurnink scriba (= secretaris) e ]

-Ouderlingen en Pastor

Jacqueline van Dop-Kalisvaart Pastor
Ina van der Stroom ouderling
Hennie Heuvelink ouderling

-College van Diakenen

Tineke ten Dijk  voorzitter

Andrea Kasteleijn secretaris

Jan klein Lenderink penningmeester

-College van Kerkrentmeesters
Gert Hiddink voorzitter

Henk Ellenkamp secretaris
Gerrit Huurnink penningmeester

Gezamenlijke dienst cluster ‘Kerknaobers’ / zangers en zangeressen gevraagd
Op zondag 16 februari om 10.00 uur is er weer een gezamenlijke dienst van het cluster
‘Kerknaobers’ (Steenderen, Hengelo Gld., Vorden, Zelhem en Wichmond).

Deze dienst vindt dit keer plaats in de Lambertikerk in Zelhem.

Voorgangers zijn Da. Wilfrieda Stam (Zelhem) en pastor Jacqueline van Dop-Kalisvaart (Wichmond)
Voor deze dienst zal weer een projectkoor worden gevormd o.l.v Hans Versloot.

Het koor zal 2 keer in de Lambertikerk in Zelhem repeteren in de week voorafgaand aan deze dienst.
- Op dinsdag 11 februari van 19.30 uur tot 20.30 uur

- Op zaterdag 15 februari van 11.00 uur tot 12.00 uur

Om een klein beetje te weten met hoeveel zangers en zangeressen we rekening moeten houden
vragen wij u/jou om dat aan te melden bij pastor Jacqueline van Dop-Kalisvaart.

(liefst via de mail: pastor.pknwichmond@gmail.com) Wij hopen op vele zangers en zangeressen!
Mede namens da. Wilfrieda Stam

-Pastor Jacqueline van Dop-Kalisvaart



De kerkenraad wenst u een gezegend en gezond 2025

Onze notulist Jan Klein Lenderink heeft een overzicht gemaakt van hetgeen er het afgelopen
kerkelijk jaar aan de orde is geweest en dat kunt u lezen in dit nummer van Kerklevenln.

Als kerkenraad is het onze taak de gemeente zo goed mogelijk te besturen en een onderdeel
hiervan is de samenwerking met de naobergemeenten Hengelo, Steenderen, Vorden en Zelhem.
Dit heeft onze volle aandacht, zeker met het oog op de toekomst.

Om alvast te noteren: op 16 februari is de gezamenlijke kerkdienst in Zelhem.

In de dienst van 12 januari hebben we afscheid genomen van Ria Klein Kranenbarg en Ben Hiddink,
die vanwege vacatures bij de ouderlingen ook na hun formele afscheid als kerkenraadslid nog
ouderlingtaken zijn blijven doen.

Mede door het overlijden van ouderling Janneke Mulder en de vacaturetijd hebben zij ook het
afgelopen jaar veel pastoraal werk verzet, waarvoor onze dank.

Hun taak is overgenomen door Hennie Heuvelink en Ina van der Stroom en samen met Jacqueline
van Dop-Kalisvaart, onze pastor, verzorgen zij het pastorale werk in de gemeente.

Ria blijft streamen en Ben zorgt voor het bloemenrooster en het rooster voor de koffiedames.

Ook hebben we in deze dienst afscheid genomen
van 2 lectoren te weten Jacobien ter Haar en Dirry
van Til, we hebben 2 nieuwe lectoren mogen
begroeten te weten Gerrie Hiddink en Tinie Klein
Haneveld. Wij zijn hier als kerkenraad heel blij mee!
We doen ons best om de contacten met de
locatieraad van de Wiilibroduskerk voort te zetten in
de vorm van oecumenische diensten en alles wat we
oecumenisch kuunen vieren.

Rest mij nog, niet onbelangrijk, alle vrijwilligers van
harte te bedanken voor hun inzet, en laten we
zeggen en doen: We gaan er weer voor!l!

-Tineke ten Dijk, voorzitter

Vanuit de kerkenraad

Op 16 december jl. hadden stond de laatste vergadering van 2024 op de agenda.

Een vergadering die in het teken stond van terugkijken op het afgelopen kerkelijk jaar, de agenda
van nu en voor in de nabije toekomst en op langere termijn.

Teruggekeken op het proces en de benoeming van van een nieuwe voorganger en de nieuwe
ambtsdragers, uiteraard is er stilgestaan bij alle gemeenteleden die ons zijn ontvallen, de verhuur
van de pastorie, de diverse interne en externe bijeenkomsten, de gemeenteavond en filmavonden
en niet te vergeten de nodige prikkelingen die helaas ook de nodige tijd kosten.

Verder is de financiéle situatie natuurlijk een punt van aandacht, waarbij de terugloop van het
aantal gemeenteleden een rol speelt, waarbij onderhoudskosten etc. blijven.

Daarentegen zijn de ontvangen “legaten” een zeer welkome aanvulling op de begroting.

En vanuit de Diaconie de financiéle middelen die dit jaar weer geboden zijn aan de diverse doelen.
Met dank aan de opstellers zijn de nodige roosters weer ingevuld, de basis voor het komende jaar.
Het aanpakken van de gebouwen en de invulling van de ruimte rondom de kerk zijn
aandachtspunten voor dit jaar en de invulling voor de komende jaren.

-Jan Klein Lenderink, notulist
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Dank voor uw gift aan Addis Alem

In december hebben we weer onze zoon Thijs, zijn vrouw Sanne en onze kleinkinderen Abel en Lea
bezocht. Zij wonen in de hoofdstad in Addis Ababa. We mochten namens de diaconie van de
Protestantse gemeente Wichmond in Ethiopié weer een donatie overhandigen aan het project
Addis Alem. Dit mooie project in Debre Zeit, zo'n 50 kilometer zuidelijk van Addis Abeba, wordt
geleid door Pim en Gerdine Marijs. We zijn opnieuw heel vriendelijk ontvangen en hebben
persoonlijk het geld overhandigd. Vanuit Ethiopié willen zij u hartelijk bedanken voor het mooie
bedrag dat we namens u allen mochten overhandigen. Ze zijn hier erg blij mee en ze kunnen u
ervan verzekeren dat het geld goed gebruikt
wordt! Uw bijdrage wordt o.a. ingezet om
verder te bouwen aan de dagopvang voor
gehandicapte kinderen (kinderen die niet
buiten de deur mochten/konden komen,
komen naar de dagopvang waar ze liefde en
aandacht ontvangen en vaardigheden
aanleren.

Voor verdere informatie en vacatures voor
vrijwilligers die willen meewerken aan dit
project verwijzen we graag naar de website:
https://www.addisalem.nl.

-Hartelijke groet, Jan en Joke Rensink

Stukje van de diaconie

In dit stukje willen wij u een overzicht geven van het afgelopen jaar en een vooruitzicht naar het
volgende jaar.

Aan collecte hebben wij bijna € 5000,- mogen ontvangen.

Ook mochten wij donaties voor bloemen ontvangen, hier zijn wij erg dankbaar voor.

In het afgelopen jaar hebben wij bijna € 10.000,- gegeven aan diverse doelen.

Deze zijn: Marijs Ethiopié, Japan, Senegal, AZC ( via Deddie), Artsen zonder Grenzen,

Dokters van de wereld, Voedselbank Zutphen, Vluchtelingen Griekenland, Rudolfstichting,
Oekraine, De Regenboog, Hospice Zutphen, Rode Kruis Hulp Soedan, Stay en Pray,

Landbouw Zuid Sumatra, Addis Alem (via fam. Rensink), Voedselbank Zelhem.

Ook dit gaan wij weer aan diverse doelen geven en hopen hiermee mensen te kunnen helpen.
-De diaconie

De koffie ochtenden

Deze blijven op de 1ste en 3de dinsdag van de maand.

Het programma voor de eerste maanden ziet er als volgt uit.

Bernard Schieven uit Toldijk komt ons vertellen over oude werktuigen en gereedschap.
Gerrie Hiddink over de natuur reis naar Centraal Afrika ( Malawi ).

De Vogelwerkgroep Warnsveld over uilen.

Natuurlijk is er ook weer een variatie aan muziek, kwissen en verhaaltjes uit onze eigen regio.
-Ben Hiddink



14 februari 2025 is er weer een filmavond

We presenteren dan de film
“FIVE FEET APART”

"When Life Keeps You Apart, Fight For Every Inch."
De tieners Will en Stella verblijven allebei in het ziekenhuis vanwege een
taaislijmziekte. Ze ontmoeten en vallen voor elkaar, maar moeten steeds
een zekere afstand bewaren. Will maakt deel uit van een experimentele
# J  drugsbehandeling, terwijl Stella op de wachtlijst staat voor

'\ | orgaandonatie. Terwijl de band tussen hen sterker wordt, zoeken ze naar
een manier om de afstand tussen hen te overbruggen en ontdekken ze
vele mogelijkheden.
De zaal van Withmundi is open vanaf 19.30 uur.
De film begint om 20.00 uur, de koffie staat klaar.
De toegang is gratis, bij de uitgang kunt u een vrije gift doneren.
Graag vooraf aanmelden bij Simon Mulder tel. 06 53121864
De volgende filmavond is op 21 maart 2025 met de film “Mary Magdalene”

Prachtige Adventscreativiteit 2024

Ook dit jaar hebben we weer kunnen genieten van creatieve
activiteiten op de 4 Adventszondagen o.a. Maria, Jozef en het
kindje in glas. Ook hebben we de ezel gemaakt waarop Maria
zat. Op de buffetkast in onze woonkamer staan de 4
kunstwerken, en alles in drievoud! Ook staan er in de
iy =" \oonkamer met Kerst mooie knutselwerken die in voorgaande
jaren op de Adventszondagen gemaakt zijn. Bezoek rond Kerst
vond dat alles indrukwekkend en er zijn zelfs foto's van gemaakt
als inspiratie voor volgend jaar. Het ging nog door tot
Driekoningen, want op 5 januari hebben we een kameel
gemaakt met op z'n rug 3 kistjes met de geschenken die de
wijzen brachten: goud, wierook en mirre.
We willen de organisatoren, vooral Marieke, hartelijk danken voor

alle voorbereiding en goede ideeén.
-De beste wensen,
Derk, Jan Willem en Hendrik Heuvelink

Oecumenische Vrouwengroep Wichmond Vierakker

Op 12 februari 2025 hopen wij onze vrouwenvereniging avond weer te houden.

Deze avond hebben wij de jaarvergadering met een kort verslag van alle verenigingsactiviteiten,
een financieel overzicht van het jaar 2024, het aftreden van een bestuurslid en een
bestuurswisseling en de huldiging van jubilarissen.

Na de pauze wordt de avond ingevuld door het bestuur, wat we gaan doen is nog even een
verrassing. Wij beginnen de avond om 19.45 uur, vanaf 19.30 uur is het Withmundi gebouw aan de
Dorpsstraat open en is er koffie en thee. Ook drinken wij samen een glaasje op ons verenigingsjaar.
Gasten zijn welkom.




@ Als nieuw

Na de kerkdienst heeft de dominee een nieuwtje. Die zaterdag sneeuwt het en toch komen er massa’s

‘Mensen,’ zegt hij, ‘U zag het al, de kerstversiering is mensen naar de rommelmarkt. ledereen is blij- Behalve
opgeruimd. Nu willen we graag wat spullen wégdoen,  een mevrouw die een Bijbel wil kopen- ‘Deze is beslist
ook van de zolder. Daarom is er zaterdag een niet ALS NIEUW!" moppert ze, ‘Hij is stukgelezen! Bah!’
ROMMELMARKT! Komt allen!’ In de kerk steekt De dominee zegt vriendelijk: ‘Deze Bijbel, mevrouw, is
geroezemoes op, want rommelmarkten vindt iedereen  oud, maar het verhaal blijft ALTIJD nieuw. Probeer
leuk. Ook de muizen spitsen hun oren. Dat wordt maar!’ De mevrouw betaalt hoofdschuddend twee

smullen! Die week zetten de kerkmensen tafels klaar euro. Kik en de muizen snoepen de hele middag.

voor de markt. Ze krijgen elk een titel: ‘Oud en Kapot’, ‘s Avonds bij het opruimen vinden ze onder de tafel
‘Mooi Oud’, ‘Nuttig” en ‘ALS NIEUW'". Ernaast staan f' een vreemd ding met een gekruld onderstel. Kik weet
dozen vol met kerstspullen, huisraad, boeken en nog wat het is: een miniatuur van een slee! De muizen

veel meer. Vrijwilligers sorteren ze en plakken er slepen hem mee naar huis en mama poetst hem tot hij
prijsies op. ‘Niet te duur maken! roept de dominee, glimt als nieuw. De slee krijgt een plekje onder het
‘Alles moet WEG! orgel. En morgenvroeg mogen de muizen hem
proberen, in de knispernieuwe sneeuw.

Januari

Hier lees je 15 dingen die bij januari passen. Hun eerste letter is rood. Er horen 1 tekeningeties bij. Als je elke
rode letter in het bijpassende tekeningetje hebt gezet, lees je van links naar rechts het goede nieuws van januari!
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Uit de Bijbel

Geliefde broeders en zusters, ik geef jullie in deze brief -
geen Nieuw gebod maar een oud, dat u vanaf het begin bekend is.
Toch is het ook een hieuw gebod, omdat de duisternis wijkt
en het ware licht ol schijnt, werkelijk, in Jezus' leven N
en in jullie leven. Naar 1 Joh. 2.7-8 FE Y



